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ROOD VAN DE LIEFDE

Rood en de liefde horen bij elkaar.
Rood van de rozen, van het blozen, maar ook van het bloed bij een crime passionel.

Wat is liefde? Wat doet de liefde (met) ons?

Het Museum voor Hedendaagse Hengelose Kunst (MHHK) toont in zijn nieuwe
tentoonstelling ‘Rood van de liefde’ werk van 22 kunstenaars die dit hebben verbeeld.
Op woensdag 11 juli zal de Pieternel Kolling, psychiater bij Medisch Spectrum Twente

in Enschede, de liefde van een andere kant belichten. Met deze lezing opent zij de
tentoonstelling die vanaf 12 juli te zien is op http://www.mhhk.nl

Locatie: Slagerij J.G. Nijhof & Zn, Boekeloseweg 1, 7553 DK Hengelo
Tijd: woensdag 11 juli van 19.15 tot 20.30 uur
Aanvang lezing: 19.30 uur

Deelnemende kunstenaars: Marijke Agterbosch, Charl van Ark, Jan Baetsen, Willemina
Bakkenes, Willie Beckmans, Leo Bos, John Brunink, Winand Buursink, Pier van Dijk, Noud
van Galen, Gerry Hesselman Bouwhuis, Uli Langendorf, Ricardo Liong-A-Kong, Nanon
Morsink, Gertie van Nuenen, Otto Oelen, Bert van Santen, Tincke van Steijn, Fenneke ten
Thij, Mirjana Tomic, Dorothe Verberne, Piet Verberne.

Rood van de liefde is vanaf 12 juli te zien op http://www.mhhk.nl




